STICHTING PLATFORM APPEL KERK EN ISRAEL

om stem te geven aan de kerkelijke opdracht tot onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israél

Nieuwsbrief 36, november 2023

Geachte lezer(es),

De Gaza-oorlog vraagt om een reactie van onze zijde. We hopen u hiermee
te helpen uw eigen mening te vormen.

Er komt een kleine rubriek bij die ingaat op de huidige actualiteit in Israél:
‘Wist u dat...?’

Naast de vreselijke dingen die ons elke dag vanuit Israél en Gaza bereiken
is er ook iets moois te melden: een uitnodiging voor een boekpresentatie, en
niet zomaar eentje.

Tot slot: we denken na over een nieuwe studiedag in het komend voorjaar
met als thema: ‘Wie is Amalek?”

Namens het Platform, Hans Vermeulen
De Gaza-oorlog.

Na de succesvolle studiedag over het werk van Cees den Heyer lag het in
onze bedoeling om eind november een bijeenkomst te organiseren rondom
75 jaar Israél. Los van de politiek van alledag, van voor of tegen een
tweestaten oplossing, een bijeenkomst om te vieren dat Israél bestaat, een
veilige haven voor Joden waar ook ter wereld. Om te onderstrepen dat een
Joodse staat recht van bestaan heeft in een wereld waarin dat recht nog
steeds aangevochten wordt.

Helaas, door de grote politieke spanning in Israél eerder dit jaar, hebben
wij moeten besluiten dit plan op te schorten. En inmiddels heeft de oorlog AR
alles op zijn kop gezet. Wij merken ook in de kerk verwarring en ontzetting . Algemeen Nut .-
over de beelden in de media. Wiens hart huilt niet bij het zien van het Beogende Instelling
menselijke leed aan beide kanten. Het antisemitisme verspreidt zich N '
razendsnel, vooral via social media. Het uitroepteken achter ‘Nooit meer AN B I
Auschwitz’ is een vraagteken geworden en dus is de angst onder Joden o

groot, ook hier. Zijn ze nu wel veilig? Is er iets geleerd van de Shoa? Nade |  wwwmmnms
eerste afschuw over de aanval van Hamas ligt Israéls omvangrijke
tegenaanval inmiddels onder het vergrootglas van de internationale
verontwaardiging. Hamas en Israél worden gelijkelijk van oorlogsmisdaden
beschuldigd. Van Israél wordt gevraagd zich te matigen, zelfs te stoppen.
Niet van Hamas, terwijl nog elke dag een regen van raketten neerdaalt op
Israél vanuit Gaza, Libanon en Jemen. In deze zelfde week werd tijdens de
oorlog in Soedan door eén van de partijen een stad aangevallen, waar alle
ziekenhuizen verwoest werden, mensen vermoord en 6,3 miljoen mensen
verdreven. Geen enkel commentaar vanuit de VN, de EU of welke actiegroep ook.
De vraag is waarom de wereldopinie altijd onmiddellijk haar oordeel klaar heeft als het Israél betreft.

Het kwaad

In de bijbel lezen we over de Amalekieten die de zwakke achterhoede van het volk in de woestijn
aanvallen (Ex. 17), zonder enige aanleiding, zonder dat er iets bij te winnen valt. Gewoon uit blinde haat
en moordzucht. Sindsdien geldt Amalek in de bijbel als het absolute kwaad tegen Israél. Eeuwen later
beveelt Haman, nazaat van de Amalekieten, om het hele Joodse volk uit te roeien. Het Poerimfeest viert
de verijdeling van dit plan, maar leert ook dat dit kwaad nooit vergeten mag worden. Amalek is in vele
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gedaanten teruggekomen: de Inquisitie, Hitler en de Nazi's, Stalin, de Iraanse ajatollah Khamenei en
terreurorganisaties als Hamas. Maar de agenda is nog steeds hetzelfde: het gaat niet om land, niet om
bevrijding of een eigen staat. Het gaat erom Israél, het Joodse volk, van de kaart te vegen, zelfs met
opoffering van grote aantallen onschuldige burgers aan eigen kant. Deze agenda stelt ons voor een
morele keuze. Een keuze die ver uitgaat boven de discussie over de toekomst van Israél- Palestina:
eén staat of twee staten. Dit gaat om de keuze tussen goed en kwaad, tussen de cultuur van het leven
en die van de dood (Deut.30: 19, 20). In 2020 heeft de kerk bij monde van secretaris De Reuver excuses
aangeboden voor het anti- Joodse verleden van de kerk en plechtig beloofd om schouder aan schouder
met de Joodse gemeenschap te strijden tegen het kwaad van het antisemitisme. Een belofte die nu
waargemaakt moet worden door duidelijk stelling te nemen. Niet voor of tegen Joden of moslims, maar
voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap, voor de bescherming van een ieder die vrede en
menselijkheid nastreeft.

Diezelfde secretaris beweert in een interview met hem in TROUW van zaterdag 4 november j.l. dat ‘het
bloed van een Hamassstrijder net zo waardevol is als jouw en mijn bloed’. ‘Bloed’ is in de Bijbel een
gelaagd woord. Het staat voor leven! De vraag die dan opkomt is of het bloed van de inwoners van
Gaza - die als menselijk schild functioneren - voor de door Iran gesteunde Hamas-terreurorganisatie ook
net zoveel waard is als het eigen strijders bloed.

Het tijdsbestek waarin De Reuver deze woorden uitspreekt namens de PKN is op z'n zachtst

gezegd bijzonder ongelukkig. En het is op zijn minst voor de Joodse gemeenschap in Nederland en
daarbuiten schrikken in deze dagen van uiterst snel groeiend antisemitisme. In de strijd tegen het
geweld van de terreur van 7 oktober jl. en antisemitisme met groeiend gevoel van onveiligheid van de
Joodse gemeenschap in Nederland, geeft het weinig vertrouwen in de PKN als kerk die vierkant achter
de veiligheid van Israél en het Joodse volk zegt te staan en kan het zomaar leiden tot een weg die
voert naar sanctionering en nog meer antisemitisme in kerk en samenleving.

Is dit nu echt de weg die de PKN wil bewandelen? Volgens ons een behoorlijk verkeerde weg.

Wist u dat...

¢ Gaza-stad in 1995 is overgedragen aan de Palestijnse Autoriteiten.

e |sraél in 2005 al zijn burgers en militairen uit de Gazastrook heeft teruggetrokken. Sindsdien staat
heel Gaza onder Palestijns bestuur.

e Bij de Palestijnse verkiezingen in 2006 Hamas met een overweldigende meerderheid heeft
gewonnen.

e Abbas de uitslag niet erkende. In 2007 heeft Hamas de macht gegrepen in Gaza. Sindsdien zijn
er geen verkiezingen meer geweest.

o Israél vrijwillig stroom levert aan Gaza. De Palestijnen hebben nog nooit een rekening betaald.

o Israél afgelopen jaar 15000 nieuwe werkvergunningen aan Gazanen heeft verstrekt.

e Hamas tieners als kindsoldaten inzet, die vervolgens onder de “duizenden kinderen” gerekend
worden die volgens Hamas claims slachtoffer zijn van Israélische bombardementen.

Boekpresentatie

Stichting Talmoed Nederland 2”n

Website: stichting-talmoed-nederland.jimdosite.com

Stiens, 23 oktober 2023.

Beste lezer: shalom!

Wij zijn verheugd u uit te kunnen nodigen voor de presentatie van de uitgave van het
Talmoedtraktaat Sanhedrien Il, hoofdstukken 3-6, met tekst en vertaling in het

Nederlands, inclusief de tekst en vertaling van Rasji, in de oorspronkelijke bladspiegel van de
Talmoed. Een alom geprezen en unieke uitgave.

DAG: zondag 26 november 2023

TIJD: 14.00 tot 17.00 uur



PLAATS: Hotel ADAGIO, Prof J.H. Bavincklaan 5 te AMSTELVEEN.

Aanmelden is nodig, en kan via stichtingtalmoednl@gmail.com onder vermelding van uw
naam, aantal gasten en telefoonnummer.

Die middag is het boek met vijftien euro korting te koop (€ 69,50 ipv € 84,50) en desgewenst
signeert de vertaler Jacob de Leeuwe het voor u.

De ontvangst met koffie en thee is vanaf 14.00 uur. Het programma begint om 14.30 uur.

Sprekers zijn onder andere rabbijn Shmuel Katz: de actualiteit van de Talmoed en in het
bijzonder traktaat Sanhedrien, rabbijn Wim van Dijk: waarom de Talmoed vertalen?, en de
vertaler Jacob de Leeuwe.

De middag wordt afgesloten met een hapje en drankje, en er is volop gelegenheid om elkaar
te ontmoeten.

De stichting Talmoed Nederland ondersteunt het werk van de vertaler Jacob de Leeuwe en
maakt de uitgave van de unieke Nederlandse vertaling mogelijk door fondsen te werven. U
kunt een bijdrage leveren aan de Nederlandse vertaling van de Talmoed door een gift aan de
stichting. Stichting Talmoed Nederland is een ANBI stichting. Giften zijn derhalve volledig
fiscaal aftrekbaar. Onze IBAN is NLO8 TRIO .0338424261

We zien uit naar 26 november, uw komst wordt erg op prijs gesteld.
Met hartelijke groeten, hoogachtend,

Jak Verwaal, voorzitter - Benjamin Cohen, secretaris.

Nieuwe studiedag

Het ene kwaad is het andere niet. Er bestaat 0ok zoiets als het absolute kwaad. Daarover heeft de Bijbel
uitspraken gedaan in de figuur van het volk Amalek.

Diezelfde Bijbel heeft drie woorden voor ‘kwaad’, en dat is ook niet voor niets. In deze tijden is het goed
om daarover met elkaar van gedachten te wisselen, niet alleen nu er oorlog woedt in Israél, maar ook nog
altijd in Oekraine.

Wat verstaan we eigenlijk onder dat absolute kwaad en hoe is dat te herkennen en dan ook tegen te
protesteren, zeker ook vanuit de kerken.

Giften

Uw giften zijn voor ons werk onmisbaar. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar er worden natuurlijk
kosten gemaakt. Helpt u s.v.p. mee om het werk van het Platform te kunnen voortzetten. Uw giften
kunnen worden gestort op het rekeningnummer NL 98 INGB 0009553726 t.n.v. St. Platform Appél Kerk
en Israél in Nieuw-Vennep met vermelding: Gift. De giften zijn aftrekbaar voor de inkomsten belasting.
Van de volgende mensen mochten we in de periode 31 januari 2023 tot 1 november 2023 ontvangen:
E: € 25,00; V-W: € 25,00; W-R: 125,00; P: 100,00; W-R: 125,00.

Allen hartelijk dank!
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